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Zondagsbrief 

Zondag 31 december 2023 
Kleur: wit 

 

 

Voorganger:   Pastoraalwerker Peter Morée 
Ouderling van dienst: Wim de Putter 
Organist:    Connie van Hermon 
Koster:    Leen Dieleman 
Videowall:    Andrea van Hermon 

 

Alle diensten zijn te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146-PKN-Hoek 
Tijdens de diensten worden daarom beeld- en geluidopnamen gemaakt 

 
 
Omzien naar elkaar 
Voor zover, bij het maken van deze Zondagsbrief, bij de kerkenraad bekend,  
verblijft er niemand in het ziekenhuis. 
 

We leven mee met allen die ziek zijn en met de mensen om hen heen. 
 
 

De bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet namens ons allen  
vanuit de Pg PSS naar familie van Dixhoorn in Philippine en  
namens de Pg Hoek naar fam. Verhelst, Narcissenlaan 10.  

 
 

Bij de komende dienst: 
 

Zondag 7 januari 2024, Nieuwjaarsbegroeting vanaf 9.45 uur. 
De dienst begint aansluitend om 10.30 uur, hierin hoopt ds. Saskia Ketelaar voor 
te gaan. De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de Voedselbank Zeeuws 
Vlaanderen, bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor Kerk & Pastoraat. 
 

Na afloop van de dienst is iedereen van harte welkom in de ontmoetingsruimte  
en ook dan is er nog de mogelijkheid om elkaar het goede toe te wensen voor het 
nieuwe jaar. 

 
 
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146-PKN-Hoek
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Orde van dienst 
 
Orgelspel   
 
Woord van welkom door de ouderling van dienst  

    
Dienst van de Voorbereiding 

 
De kaars voor de Kinderkring wordt aangestoken 
 
Intochtspsalm: Psalm 90 
   Lied 90: 1, 2 en 3       (zo mogelijk staande) 

 
Bemoediging en Groet            
 
Zingen:  vervolg Psalm 90 
   Lied 90: 7 en 8           (daarna gaan allen zitten) 

 
Gebed om ontferming 
 
Zingen:  ‘Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere’ 
   Lied 868: 1 – 5   

 
Dienst van de Schriften 

 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Kinderlied  ‘Kom op ga je mee’ Opwekking voor kids – Kids Crew 

 

De kinderen gaan met het licht van de Paaskaars naar de Kinderkring,  
o.l.v. Kobi Heeringa 
 
Schriftlezing: Prediker 3: 1 – 15      lectrice: Ada Dieleman 
 
Zingen:  ‘Tijd van vloek en tijd van zegen’ 
   Tijd van leven 
   Lied 845: 1 – 3  (de organist zal het lied één keer voorspelen) 

 
Evangelielezing: Matteüs 6: 25 – 34    
 
Zingen:  ‘Wie zich door God alleen laat leiden’ 
   Lied 905: 1 en 3 
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Uitleg en Verkondiging 

 
Meditatief orgelspel 
 
Zingen: ‘O God, die droeg ons voorgeslacht’ 
  Lied 90a: 1, 2 en 6   
 

Tijdens het voorspel van dit lied komen de kinderen terug in de kerk 

  
Zingen van Geloofsbelijdenis: ‘Ik geloof in God de Vader’ 

      Lied 340b      (zo mogelijk staande) 

 

Dienst van Gaven en Gebeden 

 

Inzameling van de gaven onder muzikale bijdrage 

de collecte is bestemd voor Stichting Epafras. 
Ondersteuning van Nederlandse gedetineerden in het buitenland. 

 

Epafras bezoekt al 35 jaar Nederlandse gedetineerden in het buitenland.  
Mensen die gevangen zijn, vastzitten in een vreemd land waar ze soms de taal niet spreken en 
de leefomstandigheden zwaar zijn. Epafras biedt hen een gesprek met een geestelijk verzorger, 
een dominee of een pastor die Nederlands spreekt, naar hen luistert en, als ze dat willen met 
hen bidt.  
 

Ook staan we mensen bij met diaconale hulp: een laken of een matras als dat er niet is, 
medicijnen of een medisch onderzoek, zeep en tandpasta voor de persoonlijke verzorging  
en soms een ticket om terug naar huis te kunnen. 

 
Gebeden - dankgebed en voorbeden, stilgebed,  

afgesloten met ‘Onze Vader’   

 
Slotlied: ‘Wat de toekomst brengen moge’ 
  Melodie: ‘the Rose’        (zo mogelijk staande) 
 
Heenzending en Zegen 

beantwoord met gezongen ‘Amen’ Lied 431c  

 

Orgelspel  
 

Inzameling van de gaven bij de uitgang bestemd voor Kerk en Pastoraat  
 

 
 

Aansluitend aan de dienst is iedereen van harte welkom in de 
ontmoetingsruimte voor koffie, thee of fris én iets lekkers! 
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Terugblik Kerstmorgen 2023 
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Mededelingen 
 
Samenwerken of samen werken! 
 
Ofwel, hoe een spatie in een tekst soms grote invloed kan hebben op de 
betekenis. 
 
Dit geldt ook voor samenwerken of samen werken. Daar zit een wereld van 
verschil tussen: zonder spatie ben je één team met één doel, maar met een spatie 
werk je tegelijkertijd, maar niet aan hetzelfde of met hetzelfde doel. 
 
In 2023 hebben beide Protestantse gemeenten, Pg Hoek en                                 
Pg Philippine-Sas van Gent-Sluiskil, stappen gezet om tot samenwerken  
te komen.  
 
Een bijzondere beleving voor een ieder van ons, als gemeentelid, als 
kerkenraadslid en alle overige betrokkenen. Er is heel wat werk aan vooraf 
gegaan sinds de start van de verkennende gesprekken begin 2022.  
 

April 2023 heeft de kerkenraad van de Pg Hoek het verzoek van de                     
Pg Philippine-Sas van Gent-Sluiskil om als gastgemeente te mogen ‘kerken’ 
volmondig gehonoreerd. Dankbaar denken we terug aan de welkomstdienst,  
een feest van herkenning en erkenning voor ons allemaal, en in het bijzonder  
een nieuwe vierplaats voor de gemeenteleden van de                                                       
Pg Philippine-Sas van Gent-Sluiskil.  
 

Samen ‘kerken’ maar tegelijkertijd organisatorisch nog twee zelfstandige 
protestantse gemeenten, ieder met de daarbij behorende verantwoordelijkheden. 
In 2023 zijn er meerdere momenten geweest dat we u als gemeenteleden hebben 
bevraagd op de inhoud van de samenwerking en u gevraagd om uw 
aandachtspunten en/of verlangens met ons te delen. 
 

Prachtig was het om te horen hoeveel begrip en steun er door de gemeenteleden 
is teruggegeven aan de kerkenraden. Nieuwe energie om ons gezamenlijk pad 
verder uit te stippelen en in te vullen naar de stip op de horizon nl. de 
voorgenomen fusiedatum per 1 januari 2025 tot een nieuwe Protestantse 
gemeente.  
 

Als gezamenlijke kerkenraden schrijven we nu in de periode december 2023  
dat de verdere integratie op een natuurlijke en mooie manier plaatsvindt.  
 

Je zou kunnen zeggen: bovenstaande tekst is een terugblik op onze periode van 
samenwerken zonder spatie.  
 

Voor ons ligt nu de uitdaging van samen werken met spatie. 
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En hier is in feite ook al inhoud aan gegeven met name vanaf ‘de werkvloer’ door 
gemeenteleden/kerkenraadsleden die enthousiast deelnemen in meerdere 
commissies, stuurgroep etc. Daarnaast schuiven dienstroosters, lectoren, kosters 
ook verder in elkaar vanuit een respectvolle houding naar elkaar toe.  
Natuurlijk zijn er nog zaken te regelen en daar is volop aandacht voor, de meeste 
spelen zich overigens af op het vlak van een fusie voor te bereiden en volgens 
de daarbij behorende regels uit te werken.  
 

Met ieders medewerking en inzet van tomeloze energie gaat dit ons allen lukken. 
Alvast hartelijk dank voor al wat mede dankzij jullie allemaal al is gerealiseerd.  
Wij zien uit naar het jaar 2024, samen werken aan een nieuwe toekomst.  
 
Voor u allen fijne en gezellige feestdagen met de nodige aandacht voor de 
problematiek van alle dag om ons heen en zeker ook een gezond en  
inspirerend 2024. 
 
Albert van Leeuwen, voorzitter kerkenraad Pg Philippine-Sas van Gent-Sluiskil 
 

Ada Dieleman, voorzitter kerkenraad Pg Hoek 
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Komende weken 
 

 
Dinsdag 2 januari Open kerk en Middaggebed 

De kerk is op dinsdagmiddag open, tussen 13.00 en 15.00 uur.  
Het Middaggebed vindt plaats om 13.15 uur.  
Er is koffie en thee en tijd voor een gesprek. 

 
 
Woensdag 17 januari: Jeanet Bierman bezoekt de classis Delta 

In januari 2024 bezoekt Jeannet Bierman de classis Delta. Jeannet is uitgezonden 
door de Protestantse Kerk naar Colombia, waar zij praktische theologie doceert 
aan de faculteit in Cali en studenten begeleidt bij verschillende diaconale 
projecten.  
Het project ‘Sociaal bewogen predikanten opleiden’ maakt deel uit van ons 
classicale project ‘Delta voor Colombia’.  
 
Bent u diaken, lid van een zendings- of zwo-commissie of een belangstellend 
gemeentelid, dan nodigen we u van harte uit voor een ontmoeting met Jeannet 
tijdens de gezamenlijke viering of één van de regiobijeenkomsten.  
Jeannet zal daar vertellen over haar werk in Colombia en de projecten van  
haar studenten.  
 

Zondag 14 januari 2024, 10.00 uur Diaconale viering in het teken van ‘Delta voor 
Colombia’ met gelegenheid voor persoonlijke ontmoeting met Jeannet Bierman 
Nicolauskerk, Oostkerkestraat 1 4471 BA Wolphaartsdijk  
 
Woensdag 17 januari 2024, 19.30 uur Regionale bijeenkomst ZWO-Delta Kerk De 
Ontmoeting Koninginnelaan 4, 4532 LR Terneuzen   
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Website Protestantse gemeente te Hoek: www.pknhoek.nl 

Ook op facebook zijn wij te vinden! 
 

Website Protestantse gemeente Philippine-Sas van Gent-Sluiskil:  
www.protestantsegemeente.nl 

 

Voor meer informatie over Kerken en gemeenten die behoren tot de classis Delta:  
www.gelovenindedelta.nl 

 

 
 

http://www.pknhoek.nl/
http://www.gelovenindedelta.nl/

